Dankbaar aandenken aan

T
De Heer

Robert MICHELS

echtgenoot van Mevrouw
Maria VANDEN HAUTTE

Geboren te Welden op 24 december 1914 en thuis
onverwacht overleden op 26 februari 2001.

Oudstrider en Krijgsgevangene 1940 - “45
Lid N.S.B. — Nederename
Vereremerkt met verschillende eretekens
Lid Kon. Belgische Duivenliefhebbersbond

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en de families Michels,
Mejor, Vanden Hautte & De Clercq
danken U voor uw genegenheid en
uw blijken van medeleven.

De namis wordt opgedragen op zondag 25 maart 2001
om 9.30 uur in de St.-Vedastuskerk te Nederename.

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.

Liefste Pépé,

Het hart is als een ruimte vol kamertjes,

met in ieder kamertje een persoon van wie je houdt;
ook jij had zo "n kamertje in ons hart

Maar wat moeten we doen nu je er niet meer bent 7
Het kamertje op slot doen en het sleuteltje weggooien,
zodat je veilig en diep in ons hart blijft weggeborgen ?
Nee, laten we het kamertje op een kier staan,

zodat we, eens de pijn draaglijker is geworden,

nog eens met je kunnen praten over de dagelijkse dingen
en kunnen terugkijken naar wie je was.

Je was een fier man, bij wie vier dingen nauw aan het hart lagen:
je werk op het land, in de tuin ... steeds was je druk in de weer;
e duiven, nooit vergeten we je glunderend gezicht toen je weer
eens kampioen speelde; je ooriogsjaren en krijgsgevangen-
schap, hoe vaak heb je ons niet op het hart gedrukt dit nooit te
vergeten?

Maar vooral ... je familie, alles zou je voor bomma en ons
gedaan hebben, steeds was iedereen welkom. Hoeveel dagen
hebben we als kind niet bij jou en bomma doorgebracht ? Als we
ziek waren, na school, in de vakantie, ... altijd konden we bij
jullie terecht. Nu we ouder waren, kwamen we regelmatig langs
om bij te praten over wat ons bezighield, waarbij je zichtbaar
genoot van die kleine gesprekken.

Lieve Pépé,
Het zal moeilijk worden om zonder jou verder te gaan,
maar we kunnen proberen te leven met jouw motto:
niet opgeven, altijd voortdoen ...
We zullen je nooit vergeten ...
Een zachte kus,
Evi







