Ik leef in eeuwigheid.

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Jan-Baptist - Alfred MICHIELS

weduwnaar van Mevrouw
Flore D’HAENENS

geboren te Everbeek op 21 november 1892 en

odvruchtig overleden te Nederbrakel op 13 juni

%969, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Het levenslot van een mens is op deze wereld
veelal kommer en zorg voor een aards bestaan,
een aaneenschakeling van beproeving en ziekte,
om tenslotte op een gegeven ogenblik het tij-
delijke met het eeuwige te verwisselen.

Maar sterk en schoon komt een mens uit die
aardse strijd wanneer hij met het oog op de
eeuwigheid zijn levenstaak vervult.

O.L.Heer heeft hem door een lange en met
geduld geleden kwaal voorbereid om een goede
dood te sterven als bekroning van een welbe-
steed kristelijk leven.

Dierbare en goede kinderen en kleinkinderen,
ween niet om mij. Eens na uw volbrachte le-
venstaak, zien we elkaar terug bij God. Ik
dank u voor al de genegenheid en in het bij-
zonder voor de opbeuring en de bijstand in
mijn ziekte.

Beminde familieleden door een goed gebed
\éoog mekaar, blijven we samen verenigd in
od.

Ik reken er op en dank u ervoor.
Hij ruste in vrede.

De families MICHIELS, D'HAENENS, VAN
ASSCHE en COTTON,
zeer gevoelig voor Uw blijken van

kristelijke deelneming, danken U van
harte.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel




