Mijn taak is af, mijn werk volbracht,

Mijn levensavond neigt ten nacht,

|k zal met blij verlangen

Mijn loon uit Gods handen ontvangen. G.G.
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GEDENK MET ONS

onze dierbare overledene
MEVROUW

MELANIE MIGNON

echtgenote van de Heer
LUCIEN LEIRENS

geboren te Waarbeke op 1 maart 1913 en
overleden in het O.L.Vrouw Ziekenhuis te
Geraardsbergen op 25 augustus 1991, ge-
sterkt door de Heilige Sacramenten.

Lucien LEIRENS,

René LEIRENS,
André LEIRENS,

Linda LEIRENS,
Stefaan, Koen en Davy LISON,

De families MIGNON, LEIRENS, CRISPEELS
en VAN WAEYENBERG,

danken U zeer oprecht
voor elk teken van gensgenheid tijdens
haar leven en voor uw gebed bij haar heengaan.

Tollembeek, 31 augustus 1991.

Na een leven vol zorgen en bekommernis
voor haar gezin

en een openheid voor haar evennaaste,

nam Melanie, in stilte, afscheid van ons allen.

Heer God,

Wij danken U voor deze vrouw,

Uw dienares, onze dierbare echtgenote,
moeder en grootmoeder,

wier ganse levenshoudig

een uitdrukking was van diep geloof in U,
en die nu, na dagen van lief en leed,

uit ons midden is heengegaan.

Heer,

Laat ons bidden voor onze dierbare overledene,
dat wij haar in ere houden,

dat wij van al het goede van haar leven

mogen deelachtig worden,

dat wij haar, door Gods Verlossingswil,

mogen weerzien in de gelukkige eeuwigheid.
Amen.

Beste echtgenoot,

Dierbare kinderen en kleinkinderen,

ik dank u voor alles wat ge voor mij gedaan
hebt. Nu kunt ge enkel nog voor mij bidden, ik
reken er op.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons,
arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

druk a. weverbergh, marktplein 36, galmaarden
Begraf. Langendries, S.P.Kapelle - (054) 58 80 45




