Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid

laat mij uw voorhof binnentreden

en loven 's Heren majesteit.

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anna MINCKE

weduwe van Oscar Van Cauwenberghe,

geboren te Opbrakel op 19 december 1903

en overleden op 19 november 1989 in haar woning,
gesterkt door de gebeden uit de

zieken- en stervendenliturgie.

Zo eenvoudig als ze leefde is Anna plots van
ons heengegaan.

Heel haar leven heeft in teken gestaan ten gunste
van anderen.

Op jonge leeftijd werd ze belast met de zorg
voor haar broers en zusters door het heengaan
van haar jonge moeder.

Ze heeft ais oudste het gezin Mincke groot-
gebracht met veel liefde en toewijding. Op
latere leeftijld huwde ze en genoot nog van
vele jaren huwelijksgeluk.

Ze waren een mooi paar, tot haar man haar na
een kortstondige ziekte alleen achterliet.

Door hulp van haar familie, buren en kennissen
beurde ze weer op en beef meeleven met het
wel en wee van haar medemensen.

Ze was een diep-christelijke vrouw. Haar vrije
uren vulde ze met bidden, en haar grote wens
was thuis te mogen sterven zonder pijn en
haar medemens niet tot last te zijn.
Schoonzuster, zuster, tante ; uw gebeden werden
verhoord, en al die U nauw aan het hart lagen
bedanken U voor de vriendschap die we van U
mochten ontvangen.

Familie, buren en vrienden; dank U voor het
vertrouwen dat U in mij had. Afscheid nemen
doet altijd pijn, ook al heeft de Heer mij een
schone ouderdom gegeven. Troost U met de
gedachte dat wij verbonden blijven met elkaar
door het gebed en de -eucharistieviering.

Maria Moeder der christenen, bid voor ons.

De families

MINCKE, VAN MALDERGEM,
VAN CAUWENBERGHE, VAN DER SCHUEREN

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : zondag 3 december 1989 om 10 uur.

Rouwleiding Am. MARROYEN, Brakel

Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




