Geloofd zij Jezus-Kristus.

1.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Charles-Louis MINCKE

geboren te Elst, op 24 maart 1831 en godvruchtig
overleden te Zegelsem, op 13 december 1959,
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

0, wat is de eeuwigheid oneindig verkieslijk boven
de wisselvalligheid van het leven op deze aarde : haar
duur is zonder einde, haar dagen nemen niet af en haar
vreugden zijn onveranderlijk.

Offers en lofgebeden dragen wij U oo, o Heer,
neem ze aan voor de ziel die wij U aanbevelen en laat
haar overgaan langs de dood naar het eeuwig Leven.

Het leven van de duurbare afgestorvene was ge-
steund op een levendig geloof, een vast vertrouwen
in deGoddelijke Voorzienigheid en een vurige liefde
tot Jezus’ H.Hart en Ziin H. Moeder. Hij was verknocht
aan het Geloof en aan Gods H, Kerk; goede werken
deed hij zonder vertoon en in stilte. Nu is hij het loon
gaan ontvangen dat de Heer voor zijn trouwe dienaren
heeft weggelegd,

Duurbare bloedverwanten en familieleden, ik dank
U allen en vooral Udie mij hebt geholpen en mij zoveel
troost hebt verleend. Blijit mijner indachtig en helpt
mijn ziel door uw vurige gebeden. Zij zullen voor U
een troost zijn en voor mij een verzachting.

Jezus, Maria, Jozef. (7. afl.)
De 4 akten. (12 j. afl.)

De familién MINCKE en DE COOMAN,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van

deelneming en danken U van harte.




