Zalig de doden die in de Heer sterven.
(Ap. XIV, 13)

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFER

Clarisse MINCKE

dochter van wijlen Jozef MINCKE en van
Prudence VAN CAUWENBERGHE,

geboren te Zarlardinge op 4 september
1887 en godvruchtig overleden in de St.-
Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel

op 26 juni 1978, versterkt door de HH.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Door deugd en godsvrucht bereidde zij
haar zalig uur en won zij datgene waarom
Kristus voor haar geleden heeft en gestorven
is : de hemel.

Deze brave vrouw wiens afsterven wij be-
treuren, was er nog een van die gelukkige
mensen met een diep geloof, wiens leven
overeenkwam met wat zij geloofde. Zij was
zo minzaam en gedienstig, zo altijd gereed
te helpen. In de huiskring was ze werkzaam
en zorgvol en de dienstvaardige en behulp-
zame.

Voorbereid door een langdurig en pijnlijk
ziekbed is zij de eeuwigheid ingegaan.

Mijn dierbare familieleden, graag was ik
nog lang bij u gebleven, graag was ik nog
uw toevlucht gebleven. God heeft me echter
geroepen en ik ben naar Hem tosgegaan.

Mijn beste bloedverwanten, ik zag U toch
zo gaarne, gij waart mijn troost en mijn le-
ven. Tot afscheid gaf ik U allen een kruiske.
Het moge U sterken in uw verder leven en
weest braaf en kristelijk al de dagen van uw
leven.

Dierbare vrienden en bizonder gij leden van
de Bond Derde Leeftijd bij wie ik zo graag
vertoefde, schenkt mij allen een vurig gebed.

De families MINCKE, VAN CAUWENBERGHE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel ing en danl u.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




