Gelukkig die in den Heer sterven.
- Hand. apost.

Bid voor T de ziel

van Mevrouw

Marie Louise MINCKE,

weduwe van

RAYMOND MINCKE,
geboren te Everbeek, den 8 Oktober 1877 en er
overleden den 22 Juli 1944,
versterkt door de wu. Sakramenten.

Zij was een goede, rechtvaardige en vreed-
zame vrouw, weerhouden in haar woorden,
recht in haar handel. ledereen achtte haar en
haar geheugenis zal blijven bij allen die haar
gekend hebben. Job. Eccl. 45

Nu drukt mij de smart, al mijn ledematen
zijn als vernietigd. Maar, o Heer, na mijn
smarten kwamen uw vertroostingen mijn ziel
verblijden. Job.

Zalig de mensch die de kwellingen van dit
leven verduldig verdraagt ; want na de be-
proevingen zal hij de kroon deslevens ontvan-
gen. Jac. 1. 12

Beminde kinderen, kleinkinderen, broeder
en zusters, verlaat mij niet op dit schrikkelijk
uur des donds, bidt voor mij en wij zullen el-
kander weerzien in den hemel, waar lijden
en strijden onbekend zijn.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
7 ]-en 7 q.

Enavbeek druk. Depessemiev Vandevdoncks

De familién MINCKE-MINCKE en

DESCHAUWER -SPITAELS.

Bij het afsterven van onze teerdeliefde moeder,

schoon-moeder, groot-moeder, suster schoon-

guster en familieleden bieden wij Ued. onze

oprechte danRbetuiging aan.




