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TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Monique MINCKE

echtgenote van Marc SPITAELS

geboren te Opbrakel op 4 januari 1953 en godvruchtig
overleden in het U.Z. te Gent op 2 november 1994,
voorzien van HH. Sacramenten der zieken.

LIEVE MAMA,

Op een dag als deze schieten vele woorden tekort om
te beschrijven wat we voelen en denken. Aan de ene
kant zijn we boos... Boos , omdat je zo vroeg uit ons
leven weggerukt werd, omdat het niet eerlijk is dat juist
jij door deze fatale ziekte getroffen werd. Jij die altijd kiaar-
stond voor andere mensen: in je beroep als verzorgster,
thuis voor ons, voor familie en vrienden.

Dit heb je niet verdiend, mama! Aan de andere kant
echter is het voor jou een verlossing na al die maanden
van pijn en verdriet.

Familie en vrienden ... slechts weinigen van hen hadden
begrip en tijd voor je in die laatste pijnlijke maanden. Lieve
mama, denk enkel aan die velen die je dag en nacht
bijstonden met hun liefde en hun zorg.
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Weet dat je door ons nooit vergeten zult worden en dat
je in ons hart voor eeuwig en altijd een speciale plaats
inneemt.

LIEVE MONIQUE,

Het valt me zo zwaar vandaag afscheid van je te moe-
ten nemen. Zeven anjers en zeven rozen schenk ik je
nog eens voor de laatste keer. Net als 22 jaar geleden,
toen we door ons huwelijk één geworden zijn. En dat
zijn we gebleven tot het laatste ogenbilik. Je vroeg ons
nog een paar dagen geleden of we je misten. Lieve schat,
niemand kan de leegte die wij nu binnenin voelen begrij-
pen. Je was de spil van ons huisgezin. "Thuis" zal nooit
dezelfde "thuis” meer zijn zo zonder jou. We proberen
moed te putten uit de gedachte dat dit geen "vaarwel" is,
maar slechts "tot ziens".

Als het is zoals "HIJ" belcofd heeft, is dit niet het eind
voor jou, maar wel het begin van een nieuw, vieedzaam
en liefdevol bestaan. Je zal eeuwig voorileven in onzz
gedachten, onze woorden en onze daden. Badarki voor
al die mooie jaren, slaap nu zacht, lieve Monigue, lieve
mama. Draag onze liefde met je mies en ccit zien we
elkaar weer. WIJ HOUDEN VAN JE.
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De families :
MINCKE, SPITAELS,
DECUBBER, RASSCHAERT
danken U voor de blijken van deelneming en
gebed.

Namis : op zondag 27 november om 9.30 uur .







