Maar als het liefste weg zal zijn,
—_—f Dat gij bewaart op aarde,
Dan zult ge voelen aan de pijn.
Wie U het leven baarde!
L. Reypens.

GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE ZIEL VAN MEVROUW

MARIE-PHILOMENE-VIRGINIEMINNAERT

echtgenote van Mijnheer

EUGEEN BAUWENS

geboren te St. Martens-Lierde, de 4 Maart 1873
en aldaar godvruchtig overleden, de 1 April 1948,
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de bond van bet H. Hart.

Heer. Gij die weende, bij de dood van eén vriend.
zult ook in genade ontvangen, de tranen, die wij stor-
ten bij het heengaan van " moeder,..

Stil is ze door het leven gegaan, onopgemerkt door
de wereld, groot in al haar eenvoud. Blijde. en ook
kommervolle dagen, zijn haar deel geweest, maar in
alles bleef ze de sterke vrouw wvan plicht. Zij offerde
't beste van haar zelf, aan Kerk en Land. Haar doch-
ter religieuse, en haar gesneuvelde zoon, wachtten haar
reeds bij de Heer.

Zij bekommerde zich niet alleen, om het stoffelijk
welzijn van haar kinderen, maar vooral heeft ze al-
les veil gehad. om hun een christelijke opvoeding
te verschaffen.

Moeder, we danken U daarvoor !

Lieve echtgenoot. wij waren zo gelukkig samen, in
onze oude dag. De Heer roept mij. Zijn H. Wil ge-
schiede. Troost U. ik blijf nog zo innig met U verenigd.
Aanvaard de beproeving die de Heer U zendt. Wij
wachten op U in de Hemel.

Mijp duurbare kinderen. weent niet om moeder ; ik
ben een gelukkiger leven ingegaan. Onthoudt wat ik U

heb voorgedaan en het Geloof dat ik U leerde weze nu
uw sterke steun en schone onderwerping. Troost vader,
en blijft voor hem zorgen gelijk gij het voor mij hebt ge-
daan.

Mijn lieve kleinkindertjes. grootmoeder had U zo lief.
Laat gij nu voor haar uw vroom kindergebedje opstij-
gen tot de goede Jezus. Ze blijft trouw over U waken
en zendt U nog elke avond haar kruiske van uit de
Hemel.

Duurbare familieleden, vrienden en kennissen, vaart-
wel en bidt voor mij.

Jezus, Maria. Jozef! 7 jaar afl.

De familien MINNAERT, BAUWENS,
VAN DER MEULEN en GEMEEN,

zeer gevoelig voor de blijken van deel-
neming, hen betoond, bij het overlijden
van hun dierbare afgestorvene,

Danken U.

DR. DE RUYVER-DE RUYVER, NEDERBRAKEL




