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HEER, WIL GENADIG OPNEMEN
IN UW RIJK VAN VREDE

MEVROUW
RACHEL MINNAERT

weduwe van de heer
Isidoor VANOOTEGHEM

geboren te Nederzwalm, op 26 november 1909 en
te Oudenaarde in het Onze Lieve Vrouwziekenhuis
godvruchtig in de Heer ontslapen op 16 augustus
1989, gesterkt door de Heilige Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de bond liberaal gepensioneerden.

Donker als de nacht is de dood. Plots is ze er, altijd te
vroeg, altijd onverwacht. Ze slaat je een tijdlang met
verlamming, je wordt overmand met allerlei vreemde
vragen...

Plots besef je wat de overledene voor je betekend heeft
en je gaat alles netjes opbergen in je herinnering.
Rachel was een doodgewone viouw, van wie het leven
getekend was door hard werken en zorgen voor het
huishouden en voor haar vijf kinderen.

Te vroeg moest ze haar man, na een langdurige ziekte
afstaan. En toen ging de eenzaamheid wel eens kna-
gen. Maar ze werd voorbeeldig opgevangen door haar
kinderen. Ze ging wonen bij é4n van haar dochters en

ze was steeds welkom bij al de anderen. Zo voelde ze
zich de laatste jaren van haar leven gedragen door hun
interesse en hun zorgen.

Ze werd oud en de ziekte ondermijnde ook haar gestel
en tijdens de laatste maanden zag iedereen duidelijk
dat haar einde nakend was.

Zacht en vredig is ze gestorven.

God, wij danken U voor haar leven,

voor al het goede dat wij bij haar mochten ervaren.
Wij bidden U :

zet Gij nu de kroon op haar leven,

neem haar bij U op

in het leven aan de overzijde,

daar waar we hopen mekaar weer te zien

in Uw aanwezigheid. Amen.

Roger en Simonne DE VRIESE-VANOOTEGHEM,
Gerard en Lydie VANOOTEGHEM-DE SMET,
Germain en Yvonne VANOOTEGHEM-DHASPE,

André en Gerarda V. CAENEGHEM-VANOOTEGHEM,

Simon en Nelly VANOOTEGHEM-GRIJP,
Hun kinderen en kleinkind,

De families MINNAERT-BAELE
en VANOOTEGHEM-DE VRIESE,

danken voor Uw oprecht deelnemen
in rouw en gebeden.

HOLLAERT




