Pa, -
ma heeft goed voor U gezorgd
nu zullen wij voor mama zorgen

de kinderen.

VROME GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Raymond MINNAERT

echtgenoot van

Paulette JANSSENS

Geboren te Kruishoutem op 21 juli 1932 en
godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouwe-
ziekenhuis te Oudenaarde op 26 juni 1992,
gesterkt door de ziekenzalving.

Pa, Bompa,

na een lange periode van stilzwijgend verdriet
om je lijden heb je ons verlaten. Stil, sereen en
gelaten, zonder vragen tot het bittere einde. Wij,
allen stonden verstomd en verslagen aan je bed.
Noch hulp, noch woorden tot aansporende
moed hebben je mogen of kunnen helpen. Voor
je echtgenote, je kinderen en kleinkinderen was
je een voorbeeld van liefde en verdraagzaam-

heid, ook nog tijdens de periode van onuitstaan-
bare pijnen. Je leefde zo innig naar de dag van
uw pensioen toe om nog te kunnen genieten
van uw geliefde hobby’s zoals het bespelen van
uw Hammondorgel, gaan vissen en nog zoveel
andere dingen, het heeft allemaal niet meer mo-
gen zijn. Je hebt je gezin samen gehouden zoals
het een goede vader hoort en je hebt een innige
band gesmeed welke niemand zal verbreken.
Ook met uw talrijke vrienden. Dat de Heer je
moge opnemen in Zijn Eeuwige Rijk van liefde
en barmhartigheid.

Pa, Bompa, met deze mooie gedachten nemen
we van jou geen afscheid, maar zeggen tot weer-
ziens.

We vergeten je nooit !

Paulette JANSSENS, zijn echtgenote
zijn kinderen, kleinkinderen,

de families MINNAERT, JANSSENS,
COLPAERT, PROVOST, WALRAEVENS

danken U voor de blijken van
deelneming en gebed.

De NAMIS zal plaatshebben op
zondag 19 juli om 9 uur.
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Wanneer alleen ik tranen ween
’t zij droevig het zij blij,
ik misse u, o ik misse u zo,
ik misse u neffens mij !




