BID VOOR DE ZIELERUST VAN

JUFFROUW
VIVIANE MINNAERT

dochter

van de Heer MICHEL
en van Mevrouw
AGNES STEVENS

geboren te Opbrakel, op 7 juli 1948 en godvruchtig
overleden te Gent, op 28 januari 1972, gesterkt
door de HH. Sakramenten.

God onze Heer, Gij houdt van de mensen zoals
een Vader van zijn kinderen. Wij vertrouwen deze
dierbare overledene toe aan Uw liefde die geen
grenzen kent. Breng haar thuis in de vreugde
van Uw Rijk, waaraan geen einde komt.
Verdiep de eenheid die ons samenbrengt in deze
H. Eucharistieviering, nu wij naar woorden zoe-
ken om voor elkaar een troost te zijn. Richt
onze ogen op Jezus die voor ons de weg, de
waarheid en het leven is.
Vader en moeder, zusters en broer, bid voor
mij en voor u:
,,Heer onze God, Uw wegen zijn soms vreemd
en ondoorgrondelijk. Wij bidden U om ver-
troosting nu wij wenen om het heengaan
van Viviane, die ons lief en dierbaar was.
Schenk ons de moed om af te zien van
menselijke berekening én ons leven in Uw
hand te leggen samen met Jezus, Uw Zoon,
onze Heer.”

De Heer en Mevrouw Michel MINNAERT-STEVENS,

De Heer en Mevrouw Wolfgang MAINZ-MINNAERT,
Jongeheer Luc MINNAERT,
Juffrouw Annie MINNAERT,

De families MINNAERT, BAESKENS, STEVENS en
DE CEUKELAERE

danken U van harte voor de
blijken van genegenheid.
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