O God ! Gij blijde Rover van deez' kieine

[ziel
die als een tortelduif in Uwe handen viel,
70 wit als sneeuw en blinkend van gebeden,

schenk haar de zoete vreugd van Uw
[oneindigheden. (P.G.B.)

&

OM TE GEDENKEN
EERWAARDE

ZUSTER AUGUSTA

( MEJ. CELESTE MISEREZ)

van de Zusters van de H. Franciscus van
Assisi te Opbrakel,

Zij werd geboren te St. Martens-Lierde
op 6 januari 1896,
geprofest op 3 augustus 1923
en ontsliep zacht in de Heer te Michelbeke
op 20 september 1965,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Waar in het Evangelie de trouwe diena-
ren door de Heer zelf geprezen worden
mag Zuster Augusta zeker onder dit getal
gerekend worden. Zij was trouw. Trouw
aan haar adel van Christen vrouw, trouw
aan haar roeping als Christus’ bruid, trouw
aan haar kloosterlijke plichten, trouw aan
haar taak.

Het gebed was haar kracht en haar
vreugde, haar ongekunstelde omgang met
de Heer het voedsel van haar ziel. De tal-
lozen die haar bijna een halve eeuw lang
aan de nederige taken van tuin en hoeve
hebben bezig gezien vermoedden niet hoe-
zeer deze eenvoudige ziel naar de Heer
gericht stond en hoe groot zij was in Zijn
oog...

Zij werd gerijpt voor de hemel, gelijk de
appel aan de boom en in de tijd van de
oogst werd zij zachtjes geplukt en in de
vreugde getild. In de onuitsprekelijke ont-
moeting kwam God haar de glimlach schen-
ken van Zijn Gelaat : Zijn geschiedenis was
in haar voltooid...

Deze goede Zuster is in Gods rust en in
Gods vrede. Zij ging niet heen. In Ged
blijft zij bij al haar dierbaren.




