Wil, samen met ons,
Juffrouw
CLEMENCE MISEREZ

dankbaar gedenken.

Te St.-Martens-Lierde,
op 12 december 1888,
begon zij haar op-weg-zijn naar God.

In eenvoud,

diep geloof

en stil vertrouwen

nam zij op zich de taak
van zorgende « moeder »
voor broers en zusters
en voor zoveel anderen.

Heer God en Vader,

we danken U

om haar schoon edelmoedig leven,

om haar onbaatzuchtige inzet voor de
anderen,

om haar biddend werken

en haar werkend bidden.

Gesterkt door het sakrament van de zieken
is ze op 26 januari 1970
beland in de eeuwige vreugde van Hem
in wie ze geloofde
en op wie ze hoopte.

Haar lichaam rust nu te St. Martens-Lierde,

— haar zo geliefd dorp, met zoveel
geliefde mensen —

cm eens mede te verrijzen met Hem

die aan haar

en aan elke mens

« de trekken geeft van zijn nieuwe

heerlijkheid » :
onbegrensd geluk in God, die liefde IS.

Dit zijn de biddende wensen
uit het dankbaar hart van hen
die veel van haar houden :
haar broers en zuster,

gans haar familie

en heel veel vrienden.

Wij hopen op een weer-zien !

Oprecht dank
om uw bidden,
om uw meeleven.

Familie Miserez-Eeman

Druk. De Vos




