Wij -hielden haar hand in de onze
tot God ze van ons overnam.
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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

HERMINE MISEREZ

echtgenote van de Heer
GEORGES VAN DEN BOSSCHE

geboren te Haine-Saint-Pierre op 11 februari

1905 en overleden te Gent, in het ziekenhuis
De Bijloke, op 25 april 1993,
gesterkt door de ziekenzalving.

Leven is weven, sterven aan God zijn stuk
afgeven.

Wat deze moedige vrouw haar Schepper
zal afgeven is niet weinig : de volheid van
een leven doordrenkt van het kristelijk ge-
loof en getekend door het diepe bewustzijn
haar plicht steeds tot het uiterste te ver-
vullen.

Van kindsbeen af tot op hoge leeftijd heeft
zij geen rust gekend. Het zorgen voor haar
groot gezin en het werk op de boerderij na-
men haar zodanig in beslag dat de jaren
voorbijgingen zonder dat ze merkte dat ze
oud en hulpbehoevend was geworden. Dat te
moeten aanvaarden was een zwaar kruis dat
ze met pijn en moeite gedragen heeft.

Goede Vader, nu haar door ouderdom en
ziekte verminkte lichaam in de dood rust
heeft gevonden, neem haar op in uw huis,
waar plaats is voor velen. Schenk haar de
vervulling van haar levenslange hoop : samen
met U en met zovele anderen deel te mogen
hebben aan het eeuwig leven.

Lieve man en kinderen, ik ben blij dat we
het zo lang goed hebben gehad, zonder
echte tegenslagen. lk dank jullie allemaal
voor de goede zorgen waarmee jullie mij
hebben omringd, vooral tijdens mijn laatste
jaren. Eens zijn wij weer samen bij de
Verrezene.

De families MISEREZ, VAN DEN BOSSCHE,
VAN DEN BOSSCHE en DE DECKER,

danken U voor uw gebed en uw
medevoelen.
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