O heilig Kruis, onder uw schaduw wil ik rusten.
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BID VOOR DE ZIEL

van MEJUFFER

Marie Alice MISEREZ

dochter van wijlen
Benoit en Hermina Eeman

geboren te St Martens-Lierde, de 22 augustus 1885

en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen de 17
september 1957.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de
Confrerie van de H. Barbara.

Zij heeft de ongemakken ener langdurige ziekte
met grote verduldigheid onderstaan en aanzag de
dood met de vaste hoop op Gods barmhartigheid.

Van hare jongste jaren heeft zij de goede God
leren kennen en beminnen, en naarmate hare jaren
vorderden, nam zij meer toe in alle slag van deugden
en gaf zij grotere bewijzen van de levendigheid van
haar geloof en vastheid harer godsvrucht.

O Maria op U stelde zij haar betrouwen : zij heeft
getoond dat zij uw kind was, toon nu dat Gij haar
moeder zijt ; geleid haar tot de troon van uw godde-
lijke zoon en bekom haar de heerlijke troon die aan
uwe kinderen beloofd is voor de ganse eeuwigheid.

Beminde broeders, zusters en bloedverwanten, de
liefde welke ik U toedroeg, zal niet verzwakken in
de Hemel: weest mijn ziel indachtig in uwe gebeden,
gij vooral mijn zuster de Heer toegewijd. Bidt God
dat Hij ons allen eens verenigt daar, waar onze
vreugde geen einde zal hebben.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.).
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De familién

MISEREZ
EEMAN

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. DE VOS, St-Martens-Lierde.




