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echtgenoot van mevrouw
Clara Van Gansberge

“Wanneer gij blijde zijt

schouw dan diep in uw hart

en gij zult zien

dat enkel wat u smart gegeven heeft

ook vreugde brengt.

Wanneer gij verdrietig zijt

blik dan opnieuw in uw hart

en gij zult zien

dat gij weent om wat u vreugde schonk”.

Kahlil Gibran

Drie jaar geleden was er zon, vreugde, feest bij het gouden
jubileum. Nu is het bitter koud en mistig want papa is ons
plots ontnomen en mama is ziek. Wij rouwen in leegte en
verdriet. Pa zei zo vaak “al wat leeft, moet eens sterven”.
Hij had het allemaal zo goed gezien en meegemaakt in de
wereld van de dieren en van de gewassen. Papa, nu is het
jouw 't es ure geworden. We zijn je dankbaar voor alles,
dat jij ons aan elkaar gegeven hebt, dat jij ons zoveel
nagelaten en geleerd hebt. Jij was het wijze stamhoofd
voor ons.
Vader van goedheid en van werklust. Man met karakter,
soms aardig eigenzinnig en vol humor. Je wist wat je wou.
Jij had de kracht en het vermogen om door te zetten. In jou
konden optimisme en realisme bewonderenswaardig
samengaan. We zullen op jouw pijlers verder bouwen,
zorg dragen voor ons mama zodls jij tot de laatste dag
haar nabij geweest bent. Het zal een “kerstgemis” worden
zonder jou en toch niet zonder jou. Papa, je liefde en
energie krijgt opnieuw een kans in Kevin je tweede
achterkleinzoon die nu geboren is. Leven en liefde gaan
verder. Na jou zullen er altijd ogen en gebaren zijn die op
de jouwe gelijken. Dank om wie je bent geweest, om wat
je hebt gedaan. Vaarwel papa.

(ie kinderen).

“Ja nonkels en tantes, ik weet niet of jullie het beseffen,
maar jullie lijken allemaal op pepe. En wij, zijn klein-
kinderen ook”.

(llse).
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Clara
Paul en Gaby
Marcel en Lutgarde
Marleen (1)
Marleen en André
Jacqueline en Victor
Christiaan en Marilyn
Antoine en Anne
Luc en Isabelle
Carine en Eddy
An en Pascal

de kleinkinderen en achterkleinkinderen

danken u voor uw nabijheid.

Namis in de kerk van Sint-Martens-Lierde
op zaterdag 19 januari 2002 om 18 uur.




