" Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.
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BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Maria Missiaen
weduwe van Mijnheer
Homeére VAN DER DONCKT

geboren te Nederbrakel, de 21 Juli 1872 en haastig
overleden te Zegelsem, de 11 Februari 1954,
gezalfd met de H. Olie.

Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart.

Wat een moeder is en betekent voor het leven,
zelfs van haar groot geworden kinderen, voelt men het
diepst, als die moeder door de dood ontnomen is.

Onvergetelijk zal voor onze geest blijven het
beeld van deze kristelijke vrouw, die, bezield met een
levendig geloof - het erfgoed van een kristelijk geslacht -
geheel haar leven richtte naar God en de kerk ; die zo
godvruchtig kon bidden en haar leven doorbracht in
eenvoud... Het beeld van die voorbeeidige moeder, die
maar leefde voor haar gezin. Waar haar echtgenoot
zich als koster vooral toewijdde aan de eredienst in de
parochiekerk, daar was zij de zakenvrouw die steeds
om het onderhoud en de vooruitgang van haar gezin
bekommerd was. Eenvoudig en stil... en toch werk-
zaam en bedrijvig Want sterk was zij als vrouw en
moeder - zwakheid en toegevendheid weerde zij uit
haar leven en uit haar gezin als een vijand van vooruit-
gang en van een goede opvoeding.

Al die deugden en hoedanigheden waren in haar
geen tegenstelling ; dat kon zij in haar leven verwezen-
lijken omdat zij gesteund werd door een dubbele kracht :
haar grote liefde voor haar gezin en haar kinderen en
haar onwankelbaar betrouwen op God.

Al valt dit onverwacht verscheiden ons uiterst
pijnliik, toch voelen wij ons enigzins getroost omdat
moeder, in dit gezegend Mariajaar, op de verjaringvan
de gezegende dag der eerste Verschijning vanO. L.
Vrouw van Lourdes, als door onze Hemelmoeder uit-
genodigd werd... hemelwaarts. Want zij onderhield in
haar leven en haar gezin een grote godsvrucht voor
0. L. Vrouw van Lourdes.

In al onze droefheid is dit onze grote troost: Moe-
der werd door O. L. Vrouwke de Hemel binnengeleid
van waar wij haar horen toespreken : « Mijn duurbare
kinderen, gij weet wat ik voor U gedaan heb, dat doe
ik nog voor U, samen met Vader, van uit de Hemel. -
Ik dank U voor uw genegenheid en uw liefde.

Vaart wel, geliefde kinderen en kleinkinderen,mijn
broeder en zuster en al min familieleden. Laten wij
verenigd blijven in het gebed, vooral in de H. Mis en
de H. Communie.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen in U.
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

Heer en Mevrouw Jules VAN GAEVEREN-VAN
DER DONCKT ;

Mejuffer Héléne VAN DER DONCKT ;
Mejuffer Alice VAN DER DONCKT ;

Heer en Mevrouw Jozef VAN DER DONCKT-VAN
SCHOORISSE ;

Mijnheer Willy VAN GAEVEREN ;
Mijnheer André VAN GAEVEREN ;

De familién MISSIAEN, VAN DER DONCKT,
MANSSENS en GHIJS,
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