Wij treuren om het heengaan,

maar danken God voor het leven van

DE HEER

Achille MODDE

echtgenoot van Mevrouw Louise DEDONDER,

geboren te Everbeek op 26 september 1907
en godvruchtig overleden in de Sint Francis-
cuskliniek van Brakel op 8 juni 1982,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

« Wat doen we zonder hem in het gezin

dat hij met trots en tederheid vereerde ?

Wat doen wij zonder hem, die van hem

leerden ?

Wij gaan een tijd van lange koude in ».
Anton Van Wilderode.

Dank Heer, dat U ons zo'n zorgzame va-
der gaf. Dank goede echgenoot voor de
steun die ik steeds bij jou kon vinden, voor
de toewijding waarmee je je gezin omring-
de. Dank vader voor de weg die je ons toon-

de, voor het geduld waarmee je ons onze
fouten deed inzien. Voor de talloze voor-
beelden van vrijgevigheid en naastenliefde,
waarschijnlijk de mooiste eigenschappen van
een christen mens, waarmee je dagen gevuld
waren. Dank voor de inzet waarmee je je
van je taak kweet, werkelijk niets was je te
veel en nooit kwam een klacht over je lip-
pen. Welk geluk hadden wij met jou te kun-
nen leven. Hoe zwaar zal dit verlies ons
treffen ? Zal de tijd ooit die wonde kunnen
helen ? Zal de Heer ons ook nu weer ster-
ken ?

« Maar in zijn dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land mogen wij lopen
hém achterna, die hoopte wat wij hopen ;
hij is niet méér dan enkele stappen voor ».

Anton Van Wilderode.

De families :
MODDE, DEDONDER,
COSIJNS, VAN DE WATTYNE,

danken U voor de blijken

van kristelijke deelneming.
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Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




