Dankbaar aandenken aan :

DE HEER

Cyriel MODDE

weduwnaar van Leona HENEAU
echtgenoot van Zoé¢ BROODCOORENS

geboren te Opbrakel op 16 juni 1904
en overleden in de kliniek
Zusters van Barmhartigheid

te Ronse op 11 mei 1997,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

De families :

MODDE - D' HAESE
BROODCOORENS - TRIMPONT
HENEAU

danken U voor uw gebed

en medeleven.

Namis : zondag 15 juni 1997 om 9.30 uur.

Rouwi. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

Het is hard te sterven als de lente komt...

Maar als christen mensen herinneren wij ons ook
de woorden van de Heer Jezus. "Als de graankorrel
niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar
als hij sterft brengt hij veel vruchten voort."

Aan deze boodschap van de Heer hebben wij
gedacht toen wij Cyriel stilletjes zagen achteruit
gaan en dan nog zo plots zagen sterven. Het doet
zeer, voor hem en voor diegene die achterblijven.
Maar we houden ons vast aan de belofte van de
Heer, Hij die de Heer is van alle leven.

Cyriel heeft gebouwd. Hij bouwde als
meestermetser, onze stenen huizen tot de
geborgenheid van een veilige thuis. Hij bouwde
mee in de gemeenschap, steeds tot dienst bereid.
Hij bouwde aan zijn gezin; en dit was zijn
grootste vreugde: de zorg en de fierheid, om
vrouw en kinderen, die hem dierbaar waren en
die met hem meewilden in de opbouw van de
thuis, de genegen sfeer van de kleinkinderen en
aankomende achterkleinkinderen.

Hemelse Vader,

doorheen onze droefheid zijn we toch

dankbaar voor deze man en vader

en voor wat hij gebouwd heeft in ons leven.

Wij vertrouwen verder op U, die een Vader

zijt voor weduwe en wezen.

Moge ons verdere leven vast op U gevestigd zijn.
Schenk nieuw leven aan Cyriel,

geef het ook aan ons, voor eeuwigheid. Amen.




