DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

GEORGES MODDE
echtgenoot van Zoé OKERMAN,

geboren te Everbeek op 24 januari 1905
en plots overleden in de Sint-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 11 april 1984.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Eens te meer is dit plotse afsterven van
Georges voor elkeen een vermaning: wees
bereid, want de dood komt als een dief
in de nacht. Bijna niet te geloven en toch
waar : zo onverwacht kwam die droeve tij-
ding dat Georges overleden was.

Het leven is als een schaduw en voor
ieder komt het heengaan uit dit leven te
vroeg, ook al heeft men reeds een schone
ouderdom bereikt. Dit is ook waar voor on-
ze dierbare overledene. Zo graag had hij
nog enkele jaren mogen samen zijn met
zijn echtgenote en met degenen die hem
dierbaar waren. Voor hen toch had hij
gewerkt en gezorgd, hen gelukkig te zien
dat was zijn geluk.

Bidden we nu tot God dat de Heer hem
belone voor het vele schone in zijn leven
en dat Hij barmhartig weze voor zijn te-
korten. Beminde echtgenote, kinderen, klein-
kinderen, familie en geburen, ik dank U
allen om uw liefde en uw genegenheid. Bidt
nu tot God dat Hij mij opneme in het
hemels Vaderhuis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
Bidt voor ons.

De families

MODDE, OKERMAN,
COECK, DE STAEBEL,

danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




