.I.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW
Marie, Mathilde MODDE

weduwe van de Heer Georges HERREGODS,

geboren te Antwerpen op 28 september 1898
en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 13 april
1984, voorzien van de HH. Sakramenten.

we roken het water

en de nacht

we zagen de maan

die bloedde -

we zwegen

en voelden de mens

die bloedde als de maan...
er woedde een storm

in 't hete lichaam
opstandig

en het water

dat stil was

en de wereld

die wreed is...

we voelden de nacht

en de maan die schreide
en we zwegen

De families
MODDE, HERREGODS,
COECK, BUYDENS,

danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




