+
BID VOOR DE ZIELERUST VAN

JONGEHEER

Michel MODDE

zoon van wijlen Vaiére MODDE en
Lea VANDERMOTTEN,

geboren te Everbeek op 23 oktober 1939
en godvruchtig overleden te Ronse

op 1 mei 1983, voorzien van Kristus in
Zijn HH. Sakramenten.

Vaak horen we van een plots afsterven,
maar het raakt ons maar als het een van
onze geliefden betreft. Niemand denkt dat
het ook voor hem zo kan zijn. Toch zegt
ons de Heer : « Wees waakzaam, want ge
kent dag noch uur ».

Onder welke omstandigheden we zullen
geroepen worden weten we niet, maar dat
we eens voor de Heer moeten verschijnen
staat vast.

Als kristenen weten we dat we onze over-
ledenen op hun tocht kunnen begeleiden met
onze gebeden. Daarom voegen we ons gebed

bij dat van de Kerk opdat ook Michel die
door zijn doopsel werd opgenomen in de
Kerk van God, ook mag deelachtig worden
aan de eeuwigdurende gemeenschap van alle
geredden.

Beste familie en bekenden, dank voor uw
genegenheid en zorgen. Denkt af en toe
eens aan mij in een vroom gebed.

De families MODDE-VANDERMOTTEN,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Uitg. Sylvain Gijselinck, Opbrakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




