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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

René MODDE

echtgenoot van Mevrouw Gabriélle ROOS.

Hij werd geboren te Everbeek op 29 december
1934 en overleed godvruchtig in het Burgerlijk
Ziekenhuis te Ronse op 18 maart 1992,

voorzien van de HH. Sakramenten.

Voor Uw aanwezigheid en steun danken U
de families

MODDE, ROOS, OCKERMAN, MORRE.

Namis : zaterdag 23 mei om 19 uur.

In «Le Petit Prince » schrijft Antoine de Saint-
Exupéry dat men niet alleen ziet met z'n ogen
maar dat men slechts echt ziet met z'n hart.
En met je hart zag je vader, dat weet ik nu
meer dan ooit, nu je ons voor altijd achterliet.
Beter dan wie ook wist je vader, door je handi-
cap, dat het levenspad niet voor iedereen met
rozen is bezaaid.
Van tegenslag werd je zeker niet gespaard.
Maar je besefte dat velen die met de maar-
schalkstaf in plaats van met de blindenstok door-
heen het leven marcheren, de dag van de dood
ieder als gewoon soldaat voor zijn Opperste
Rechter verschijnt.
Vaarwel vader.
Voor moeder die je lijden draaglijk maakte zor-
gen wij nu wel.

Je Marika.

Rouwleiding Piteraerents, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel




