Liefdevol aandenken aan

DE HEER

JULES MOEREELS

echtgenoot van mevrouw
Elvire Van De Velde

geboren te Zottegem op 31 januari 1915 en er
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
op 27 oktober 1995,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Oud-strijder 1940-1945

Elvire Van De Velde,

Pierre en Denise Moereels-De Geyter,

Amnold en Lieve De Rijcke-Moereels en kinderen,
Paul en Lena Moereels-Van Den Bossche en kinderen,
André en Rita Baele-Moereels en kinderen,

De families Moereels, Van De Velde, Van Melckebeke en
Huysman

danken voor uw gebed en medeleven.

Papa, te vroeg is uw heengaan; wij zullen u missen.
Doorheen onze droefheid en pijn voelen wij ons nog
meer verbonden met u. Wij zeggen u dank voor elk
moment waarop je ons met uw eenvoud en aanwezigheid
hebt blijgemaakt.

Voor uw inzicht en wijsheid waarmee gij zoveel jaren uw
boerderij hebt verzorgd. Voor uw liefde en fierheid waar-
mee gij uw paarden wist te leiden. Voor uw vriendschap
en mensenkennis, voor zovele mensen die gij hebt ont-
moet en geholpen.

Uw eerbied en bewondering voor Gods’ schepping, uw
oprecht geloof en verbondenheid met God is voor ons
een steun.

Je was een gelukkig man die zich mocht verheugen in
een harmonieus huwelijk. Een man vol liefde en met
weinig woorden, die zijn vrouw, zijn gezin en zijn klein-
kinderen op de handen droeg en in wederkerigheid door
hen werd bijgestaan. Uw gezin achterlaten was je groot-
ste bekommernis.

Papa, samen met mama hebt gij hard gewerkt en zeer
vele mooie dagen en vreugde beleefd, dat mochten wij
samen onlangs nog vieren op uw gouden huwelijksfeest.
Nu is het stil. Met eerbied staan wij nu rond u. In gebed
en genegenheid blijven wij met u verbonden. Moge gij
nu met alle engelen en heiligen leven bij God en delen in
zijn eeuwige vreugde.

Papa, pépeé, het was zo goed bij jou te zijn.

Vaarwel, wij vergeten je nimmer.

Beste kinderen en kleinkinderen, mama is nu alleen.
Wees nu haar troost en steun in deze moeilijke dagen.
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