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BID GOD VOOR DE ZIELERUST VAN DE HEER

RAYMOND MOERMAN

weduwnaar van Mevrouw Elisa DEPLAE

geboren te Kaaskerke op 14 april 1893 en haastig
overleden te Diksmuide op 21 maart 1977, na de
laatste H. Sakramenten ontvangen te hebben.

Oudstrijder 1914 - 1918 - Vuurkruiser

Vereerd met het Kruis van Officier in de Orde van
Leopold |l met Zwaarden, het Kruis van Ridder in de
Leopoldsorde met Zwaarden, Ridder in de Orde van
Leopold Il met Zwaarden, Ridder in de Kroonorde
met Zwaarden, de Herinneringsmedaille van de
regering van zijn majesteit Albert I.

Lid van de Kristelijke Bond voor Gepensioneerden.

Een plotse dood komt altijd brutaal aan, als een
verraderlijke aanslag op het leven. In volle dag en
ongevraagd is hij daar, overvalt een mens en rukt
hem weg uit de kring van familie en bekenden. Een
onverwachte dood verwekt ontsteltenis bij allen die
er mee te maken hebben.

En toch doet de dood zijn werk: precies in het
sterven wordt een christen herboren tot het eeuwig
leven: terecht spreekt men altijd over: het tijdelijke
verwisselen met het eeuwige. De dood is de enige
toegang tot het geluk van het hiernamaals. Zo heeft
Raymond ons verlaten. Hij kreeg vele jaren van de
Heer, zij het dan ook met heel wat beproevingen,
met hard werken, maar ook met optimisme. ‘Hij was
een joviaal man, alom gekend, omdat hij zich veel
onder het volk bewoog, voor veel zaken belang-

stelling toonde en zich beminnelijk wist te maken.
Hij had attenties voor al wie hem benaderde.

Zijn leven was getekend door edelmoedige inzet,
vooral in het talrijk gezin waar hij verantwoordelijk-
heid voor droeg. Hij was een gelovig, godsdienstig
man van de oude stempel, trouw aan de zondagsmis
en zijn christelijke plichten. Deze geloofsovertuiging
wist hij te combineren met een blij levensgevoel dat
zich hardnekkig tegen het oud worden verzette:

Dierbare kinderen en kleinkinderen, zonder een
woord van afscheid zijn wij uit elkaar moeten gaan
en dat is wel bijzonder pijnlijk, maar we kenden
stilzwijgend de wederzijdse dankbaarheid. Er hoefden
geen woorden meer om uit te drukken wat we voor
elkaar voelden van genegenheid. |k ga naar moeder
zaliger gedachtenis, naar de plaats waar we allen
uiteindelijk thuishoren: het zijn-bij-God is voor een
mens verreweg het beste. Gerust mag ik mijn leven
in zijn handen leggen. Weest gelukkig onder elkaar,
trouw aan wat ik u heb proberen voor te leven.

Heer en Mevrouw Gilbert en Jeanne Rossey-Moerman
en kinderen Mieke, Nele en Koen

Heer en Mevrouw Albin en Elza Deschepper-Moerman
en kinderen Geert, Kathleen, Rik en Tom

Heer en Mevrouw Louis en Maria Vandenbroucke-
Moerman en kinderen Paul en Frank

Heer en Mevrouw Gerard en Monique Moerman-
Vanblaere en kinderen Gilbert en Sigrid Algoet-
Moerman, Marnix, Wim en Mireille

Heer en Mevrouw Michel en Christiane Moerman-
Parmentier en kinderen Bart en Greet

Heer en Mevrouw Marcel en Viviane Moerman-
Casier en kinderen Kurt en Nico

De families Moerman, Deplae, Demeester en Tanghe

DANKEN U VOOR UW GEBEDEN
EN BLIJKEN VAN DEELNEMING.

Drukkerij G. Vanblaere - Devisch, Diksmuide




