Voor de rechtvaardige is de dood
doorgang tot eeuwig leven.

Dankend en biddend nemen wij afscheid van
de Heer
RENE MOERMAN

echtgenoot van Mevrouw
Nelly Van Meirhaeghe

geboren te Oudenaarde op 18 november 1925
en godvruchtig overleden op 26 september 1991
gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken.

Na een rustig en werkzaam leven voor zijn gezin,
na een lange periode van ziekte is René van ons
heengegaan. Doorheen onze droefheid om dit
afscheid van vader, kunnen wij iets vatten van dat
woord van Jezus bij de Zaligsprekingen
verheug u en juich, want groot is uw loon in de
hemel.

Het leven van vader is groots geweest in al zijn
eenvoud. Zijn loon zal hem niet ontgaan. Zijn
vreugde bestond erin anderen gelukkig te maken
en dienstbaar te zijn. Hij hield van de mensen
rondom zich. Zijn echtgenote, kinderen en klein-
kinderen wisten wat zij aan hem hadden. Hij was
dankbaar omdat hij niettegenstaande zijn
aanslepende ziekte en de vele moeilijkheden
eraan verbonden, toch thuis kon verzorgd wor-

den in zijn vertrouwd midden, omringd van fami-
lie en vrienden die eens op bezoek kwamen. En
René had vele vrienden. Hij was van iedereen
graag gezien. Vele jaren is hij samen met zijn
echtgenote echt gelukkig geweest. Hun leven
was een toonbeeld van zorgzaamheid, genegen-
heid en dienstbaarheid. Vreugde en lijden wer-
den samen gedeeld en gedragen.

Nu is alles stil geworden . . . gevouwen handen,
een laatste kus, een kruisje en een gebed. In onze
herinnering zal hij levend blijven, bij de Heer. Zo
mogen wij doorheen de diepe pijn van het af-
scheid tot God bidden : Moge hij wat hij voor ons
is geweest hier op aarde, nu zijn vanuit de hemel.
Heer, neem hem op in uw onvergankelijk licht, in
uw eeuwige vreugde en vrede.

Namis : woensdag 23 oktober om 18.30 uur.

Mevrouw Nelly VAN MEIRHAEGHE,

De Heer en Mevrouw Hassan EL AYYADI-Annie MOERMAN
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Antoine POLFLIET-Marita MOERMAN
en kind,

De Heer en Mevrouw Patrick MOERMAN-Chantal MAES
en kind,

De Heer en Mevrouw Wim DE VREESE-Aline MOERMAN
en kind.

De families MOERMAN - VAN MEIRHAEGHE
VERHEYLESONNE - DE MEYER

danken U van harte, voor de blijken van kristelijke deelneming.

Begrafenissen D'HONDT - Oudenaarde
Druk VAN WASSENHOVE - Oudenaarde




