Zo is het leven, God geeft het ons en
neemt het van ons terug wanneer het Hem
belieft.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW
Paula MOLLAERT

weduwe van
de Heer Paul DE CREMER

geboren te Geraardsbergen op 11 novem-
ber 1916 en onverwachts thuis overleden
op 21 maart 1994, gesterkt door het zie-
kensacrament in extremis.

Zij was lid van het Sint-Gregoriuskoor
Lid van de K.V.L.V. en K.B.G.

De families MOLLAERT, DE CREMER,
DE CLERCQ en PIETERS

danken voor uw blijken van gebed
en medeleven.

Een goed jaar geleden ging Paul plots
van ons heen. Hij liet een leemte na die

nooit in onze parochiegemeenschap is
kunnen opgevuld worden.

Nu is Paula, al even onverwachts, haar
man gevolgd naar de eeuwigheid. Paula
was een merkwaardige vrouw. Fladderend
als een vlinder die nooit rust kan vinden,
voltrok zij moeizaam de laatste maanden
van haar leven. In het zangkoor, de
K.V.L.V. en de K.B.G. trachtte zij nog in
kortstondige kontakten haar verdriet te
vergeten,

Met zang, humor en sketches heeft zij
veel gezond vermaak gebracht; een be-
wijs dat zij een fijngevoelige vrouw was
in de samenleving.

Het verlies van haar man en een pijnlijke
ziekte hebben haar verdere leven beheerst
en verward, zodanig dat zij, zelfs met de
toewijding van familie, geburen en vrien-
den, de tegenslagen niet is teboven ge-
komen.

Zachtjes is zij dan in de eenzaamheid
naar de Heer van alle leven terug ge-
gaan. In haar geloofsovertuiging was zij
een eenvoudige maar toch plichtsbewuste
vrouw. Zo vertrouwen wij haar toe aan de
barmhartigheid van God en zullen haar
blijvend gedenken in onze gebeden.

Rouw. V.d. Driessche van de maele




