Heer, Gij zijt mijn toevlucht,
wees mijn beschermer.

T

Gedenk in uw gebeden de ziel
van mevrouw

Victorine Monseur

weduwe van de heer
Albert De Roeck

echtgenote van de heer
Marcel De Vos

geboren te Geraardsbergen de 15 mei 1913 en
overleden te Deftinge de 20 juni 1974, voorzien
van de HH. Sacramenten der zieken in extremis.

Telkens iemand onze vriendenkring verlaat
worden we geconfronteerd met de onverbidde-
lijke dood die niemand spaart en geen mede-
lijden kent. Het heengaan van een dierbare
moeder is des te pijnlijker als de dood
onverwachts komt of het gevolg is van een
tragische gebeurtenis. De Heer vermaant ons :
.. weest waakzaam, weest bereid want de dood
komt als een dief in de nacht .

Het geluk dat ieder mens in zijn leven najaagt
wordt meestal overkoepeld door heel wat mise-
rie, lijden, beproevingen en tegenslagen aller-
hande. Hierin heeft Victorine ruim haar deel
gekregen. Reeds van in haar jeugdjaren werd

ze zwaar beproefd vooral toen ze in de oorlog
haar eerste echtgenoot verloor. Later begon ze
een nieuw leven, zij was bezorgd, liefdevol
en oppassend voor haar man en kinderen; en
voor hen met wie ze omging vriendelijk en
hartelijk. Doch de opeenvolgende beproevingen,
maar vooral de gevolgen van een droevige
ziekte wogen zwaar en maakten haar teneer-
gedrukt niettegenstaande de gewettigde hoop
op een rustige en mooie levensavond. Voor hen
die in zulke ogenblikken geloven in de woorden
van de Heer: ,, eenmaal zal uw kortstondig
lijden veranderen in een onvergankelijke vreug-
de "', wordt het lijden draaglijk en aanvaardbaar.
Moge de barmhartige Vader haar menselijke
fouten en gebreken vergeven nu zij door Hem
tot de eeuwigheid werd opgeroepen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen :
Mijn plotse heengaan heeft u allen verrast.
Dank u voor uw zorgen en attenties. Leeft in
geloof aan de Heer en éénmaal worden we
weer verenigd. En gij, familieleden en vrienden,
ik reken op de steun van uw gebed voor mij.

De families
MONSEUR, DE VOS, CALLEBAUT,
VERSTRAETEN, LEROY
danken u voor uw blijken van medeleven
en kristelijke deelname in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge




