Er rest mij niets meer dan mijn lied te zingen
in eenzaamheid gelijk een blinde vink.

Een lied over de laatste vreemde dingen

Waar met mijn ziel ik zingend in verzink.

In gebed nemen wij dankbaar afscheid van
MEVROUW

Anna - Maria MORNIE

weduwe van de Heer
JOZEF MINNAERT

en echtgenote van de Heer
ALFONS GEZELS

Zij werd geboren te Zegelsem op 16 februari
1902 en werd geroepen tot deelname aan het
Eeuwig Leven op 14 augustus 1984.

Zij werd op haar laatste leeftocht gesterkt door
het sacrament der zieken en het gebed van de
gelovige gemeenschap.

Zij was lid van K.B.G.

Terwijl de kerk zich voorbereidde om het
Hoogfeest van Maria Hemelvaart te vieren werd
deze dierbare echtgenote en moeder geroepen
om haar feestdag te gaan vieren in het Eeuwige
Vaderhuis.

Haar levensinstelling die zij op de hoogte van
een roeping, naar eer en geweten trachte te
vervullen was: heel eenvoudig en bescheiden
met haar rijke gaven van hart en geest dienst-
baar te zijn. Allereerst aan haar gezin, degene
die haar waren toevertrouwd maar ook haar
medemensen die beroep op haar deden.

Haar belangstelling en medeleven met de an-
deren waren diep en welgemeend. Zulke mensen

zijn kostbaar in de ogen van God.

Zulke mensen hebben nooit als eerste vraag:
hoe kan ik profiteren? Wat kan ik er aan ver-
dienen? Bij hen ligt voorop: wat kan ik voor U
doen? Hoe kan ik U gelukkig maken?

Zo was deze moeder, al zou zij dat van zich-
zelf nooit willen weten. Daarom zijn wij zo
dankbaar dat het getuigenis van haar leven in
ons midden mogelijk was. Dankbaar om alles
wat zij in dit leven voor haar echtgenoot en
kinderen heeft gedaan. En toch doet dit afscheid

ons pijn, omdat zij — die wij zolang in ons
midden mochten hebben — voor ons zoveel
betekend.

Sterven is zijn herinnering verliezen

en ook door anderen vergeten worden.

En eindelijk niet meer weten wat te kiezen.

En zich vervreemd voelen van tijd en orde;

lang duurt de dood, zij duurt een leven lang.

En wat wij doen wordt onze ondergang.
(B.A))

Alfons GEZELS, haar echtgenoot;

Georges en Clarisse MINNAERT-LEUTENEZ,
kinderen en kleinkinderen,

De families MORNIE, DE PESSEMIER, GEZELS,
DE SAEYTIJD, MINNAERT en VAN MAELZAEKE

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.
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