Geloofd zij Jezus Kristus.

t

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Maria - Irma MORNIE

Weduwe van de Heer
Polyder VAN DEN DOOREN

Geboren te St.-Maria-Lierde op 20 april 1890

en godvruchtig overleden te Zottegem, in de

Dr. Goffaertskliniek op 3 maart 1974, gesterkt

door het H. Sakrament der zieken, de Heilige

Kommunie en de Pauselijke Zegen in het
stervensuur.

« Heer onze God,

wij bidden U voor moeder

die ons ontvallen is.

Spreek haar vrij van zonden

en neem haar op

in de rust en de vreugde

van uw eeuwig licht,

waar zovelen ons reeds zijn voorgegaan
uit de kracht van de verrijzenis
van Jezus, uw Zoon en onze Heer,
die met U leeft en heerst

in de eeuwen der eesuwen ».

Dierbare moeder, gij waart altijd zo liefdevol
voor ons. Gij dacht niet aan uzelf, maar steeds
aan uw kinderen en kleinkinderen. Uw gebed
was ook steeds een dankgebed voor al het
goede en schone in uw leven,

Daarom beminden wij U zo zeer en hebben
wij voor U al gedaan wat wij konden in dank-
bare wederliefde.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, ik
zeg u geen vaarwel, maar tot weerziens in de
hemel.

In uw gezinsgebed zult u voor mij en vader
blijven bidden.

H. Jozef, patroon van de goede dood, spreek
voor mij ten beste.

De Families :

MORNIE, DE LANGE, VAN DEN DOOREN
en DE BLEEKER,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. J. De Clercq, St.-Marla-Oudenhove




