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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

POLIDOOR MOREELS

echtgenoot van Mevrouw
ODA DE KEYZER
geboren te Sint-Denijs-Boekel op 28 december
1901 en godvruchtig overleden te Oudenaarde

op 14 mei 1974, gesterkt door de Heilige
Sakramenten van de zieken.

Geheel onverwachts is Polidoor van ons
heengegaan. Hij was een minzaam en recht-
vaardig man. Zijn vriendelijke aanblik was op-
vallend voor wie hem ontmoette. Zijn leven
was gevuld met werken voor zijn geliefd ge-
zin. Eens heeft een dichter over zijn vader
geschreven : « Mijn vadertje, hij was recht-
vaardigheid. Hij had de zware last op zich
geladen een eerlijk man te zijn in woord en
daad ». Dit is een troost voor zijn echtgenote
en voor zijn dochter die geschokt zijn door
dit plotse leed : zij mogen naar vader opzien
met fierheid en met dankbaarheid. Maar voor
God zal hij niet onvoorbereid verschijnen,
want God was aanwezig in zijn gelovig leven
en in zijn gedachten.

De verbouwingen thuis volgde hij met grote
belangstelling. Dit was de uiting van zijn
liefdevolle bezorgdheid om Maria en Willy.

Mijn echtgenote, mijn kinderen, mijn zuster,
dank aan U allen voor uwe trouwe goedheid.
Blijft verder sterk door het leven gaan en
denkt aan mij in uw gebed. Vaarwel ook gij,
mijn beste vrienden en kennissen !

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Mevrouw Polidoor MOREELS, geboren Oda

DE KEYZER, zijn echtgenote ;
De Heer en Mevrouw Willy BAUWENS-
MOREELS, zijn kinderen ;

De families MOREELS, DE KEYZER, LODENS
en GEZELS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

roger de vos




