Een korte tijd en gij zult Mij niet meer
zien ;

en wéér een korte tijd, en gij zult Mij
terugzien

want ik ga heen naar de Vader.

(Evangelie van 5 mei).

ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anna MORRE
echtgenote van Robert VAN DE MAELE,

geboren te Michelbeke op 25 maart 1911,
overleden te Gent op 11 juli 1980,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Aan moeder,

Moeder was zo sterk,
geschikt voor alle werk,
door verstand en haar inzicht
maakt Zij het zware licht,
maar ik wist het niet.

Haar kinderen heeft ze opgevoed
sober, echt, zoals het moet,
voor het leven goed geschikt.
Zij had het zo gewikt,

maar ik wist het niet.

Wat een vreugde, wat een festijn
bij haar kleinkinderen te zijn,
ze moesten per se leren
woord en cijfers te noteren
maar ik, ik wist het niet.

Als ik moeilijk bidden kon
door muizenissen alom,
schudde ze het hoofd aldoor
en hield mij op het goede spoor
maar ik, ik wist het niet.
Ze kon haar grote lijden
met glimlach en geluk versnijden.
Ze keerde bij haar lieve vader
die was haar 't meeste nader.
En toen, toen wist ik het wel!

van Vader !

De familie Van de Maele-Morre,
danken U voor uw gebed en medeleven.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




