Magnificat!
Nu looft en prijst mijn ziel de Heer!

T

WIL IN UW VROOM GEBED GEDENKEN

ZUSTER

Gabriélle MORRE
(Zuster Juliana)

Zij werd geboren op 5 april 1909 te Nederbrakel en deed
er professie als zuster van Maria op 5 augustus 1929.

Na een leven van innige omgang met de Heer, in trouw
en blije dienstbaarheid, ging zij ons voor naar de eeuwige
vreugde te Maarkedal-Maarke op 16 juli 1988.

Zij werd gesterkt door de H. Sacramenten en de Pauselij-
ke Zegen.

Zuster Gabriélle, de Heer had een groot kapitaal in je
handen gelegd: het talent, of beter nog de vijf talenten van
je religieuze roeping. Je hebt die talenten goed gebruikt
in dienst van Jezus' blijde boodschap, zo boordevol kan-
sen en bovennatuurlijk leven.

Je was een eenvoudige zuster van Maria, met een tota-
le openheid voor God en voor de mensen.

Zo heb je ook de grote religieuze waarden: gebed, ge-
hoorzaamheid, amoede en andere, op een eenvoudige wij-
ze voorgeleefd. Te zijn zoals de Heer wou dat je zou zijn,
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daar zijn waar de Heer je zond: om die genade van je le-
ven, als zuster van Maria, danken wij de Heer.

Dank om de vele jaren in het basisonderwijs, waar door-
heen opvoeding en onderricht je de boodschap van Jezus
voor je omgeving hebt voorgeleefd en aan talloze kinde-
ren hebt doorgegeven. Jij was en je bleef ook, en vaak op
het achterplan zoals Maria, in de gemeenschappen waar
je geleefd hebt, de werkzame maar vooral dienstvaardige
medezuster.

Zuster Gabriélle, je leven, altijd door gebed gedragen,
werd als een mooie ruiker voor de Heer, toen het plots leek
alsof er in die ruiker nog een passiebloem ontbrak. Gelo-
vig mogen wij zeggen: het was een uitnodiging van de Heer
om met Hem het kruis op te nemen en de Calvarieberg
te bestijgen. Het werd voor jou, zuster Gabriélle, een lan-
ge weg van lijden, van pijn en aftakeling... Lijden, samen
met de Heer, bidden en offeren... en wie zal nu zeggen,
lieve zuster, welke periode van je leven in de ogen van God
de schoonste, de meest verdienstelijke is geweest?

Zuster Gabriélle, je medezusters en je schone familie,
wij allen samen, wij danken ook jou om alles wat je voor
ons geweest bent en hebt betekend. Nu jij geroepen werd
om voor eeuwig te leven in de volheid van het mysterie van
Gods eeuwige liefde, blijven wij biddend met jou verbon-
den. Wil jij voor ons allen bij de Heer een goede voor-
spreekster zijn.

«Mijn Jezus, barmhartigheid !»

Om uw gebed,
om uw blijken van christelijk meeleven,
danken wij U van harte.

E.H. A. Schatteman, Algemeen Directeur,
de Algemene Verantwoordelijke en de zusters van Maria,
de familie Morre-Roeland.
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