.T.

Aanvaard, Heer, ons gebed opdat in het
hemels Vaderhuis moge opgenomen worden
uw trouwe dienares

mevrouw

.MARIA IDALIA MORRE

echtgenote van de heer
JULES COSIJNS

geboren te Deftinge op 20 september 1904 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen op 28 maart 1971.
Lid van de parochiale vrouwengilde en
van de bond van gepensioneerden.

Het heengaan van een geliefde moeder valt
altijd zwaar en immer te vroeg.

De dierbare overledene was een diepgelovige
vrouw die eenvoudig en ongekunsteld haar geloof
beleefde in zorgen en lasten van het dagelijkse
leven. Hare zondagmis was hare leiding en kracht
doorheen haar drukke leven.

Alleen maar bedacht op het welzijn en geluk van
hare man, kinderen en kleinkinderen was ze in al
hare bescheidenheid en eenvoud, met haar zacht-
aardig maar toch sterk karakter, en door haar nooit
rustende werkzaamheid, meer nog dan door wijze
woorden en werken, een spiegelbeeld voor haar
schoon en verdienstelijk leven.

Hoe pijnlijk we haar ook zullen missen, toch
wordt onze weemoedige stemming ook door dank-
bare gevoelens overheerst.

Moeder zal voor haar gezin de onzichtbare aan-
wezige zijn en z6 de band blijven van haar schone
familiegemeenschap.

Beste echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
voor alles waarin ik te kort schoot beveel ik mij in
uw aller gebeden aan. Dank voor alles wat gij voor
mij gedaan hebt en vooral gedurende mijn verblijf
in het ziekenhuis. God geve dat wij elkaar eenmaal
weerzien om voor eeuwig verenigd te blijven.
Geburen, vrienden, kennissen, leden van vrouwen-
gilde en gepensioneerden, bidt veel voor ons.

De families

Morre, Cosijns,
Van Trimpont, Matthijs,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge




