" De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort

Ps. 23
.I..

IN DANKBAARHEID EN LIEFDE GEDENKEN WIJ
DE HEER

FIRMIN MORREELS

echtgenoot van Mevrouw
Octavie MEULENIJZER

geboren te Sint-Martens-Lierde op 6 juni 1899
en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 9 mei 1990,
gesterkt door de Ziekenzalving
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het Heilig Hart
Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden
Erelid van de Harmonie Sint-Cecilia.

Een goed en minzaam man is van ons heengegaan.
Firmin komt uit een landbouwersgezin met negen
kinderen. De liefde voor de mensen, voor de die-
ren en voor de natuur heeft hij van thuis meege-
kregen. Deze is hem heel zijn leven bijgebleven.
Hij hield van de mensen en waar hij kon, be-
wees hij een dienst. Op zijn geboortedorp kende
hij iedereen, maar ook toen hij na zijn huwelijk
naar Sint-Maria-Oudenhove kwam wonen, leerde
hij veel mensen kennen.

Na zijn dagtaak was hij graag in de tuin bezig.
Alles moest er netjes bijliggen. De landbouwers
in de familie kregen hem regelmatig op bezoek
om over de dieren en zoveel andere zaken te
praten.

Firmin hield ook veel van God. Hij was zeer ge-
lovig en legde steeds alles in de handen van de
Heer. Hij was een trouw kerkganger en ging re-
gelmatig met zijn familie op bedevaart, o.a. ook
naar Fatima en Lourdes. Toen hij reeds van ja-
ren was en een beetje sukkelachtig, keek hij nog
steeds uit naar beterschap om toch maar weer
naar de kerk te kunnen gaan. Het bezoek van een
priester maakte hem altijd zeer blij.

Firmin was iemand die met de kleine dingen van
elke dag tevreden kon zijn. Hij was de Heer
dankbaar om elke nieuwe dag die hij kreeg. Wij
geven hem nu in de handen van de Heer en
bidden :

Heer onze God,

Gij hebt uw dienaar Firmin

tot u geroepen.

Tijdens dit leven heeft hij U

naar best vermogen gediend.

Laat hem nu bij U

voor altijd gelukkig zijn.

Beste echtgenote, van harte dank voor uw goed-
heid en uw liefde de jaren van ons samenzijn.
Aan u, schoonzuster Maria, eveneens dank voor
alles wat u voor mij deed, vooral dan de tijd dat
het niet meer zo best ging met de gezondheid.
Aan u allen die mij lief waren tot weerziens in
de Hemel.

Heilige Maria, moeder Gods,

bid voor ons, arme zondaars,

nu en in het uur van onze dood. Amen.

Namis : Zaterdag 23 juni om 8.30 uur.

De families

Morreels, D'Hose, Meulenijzer en Van Damme,
danken u voor uw blijken van Kristelijke
deelneming.

P. Vandenbossche - Begr. Van Vijle, Zottegem.




