Wat ziin ze gelukkig, o Maria, die Uw naam lief-
hebben ; ze zijn gerustin de uur der dood.

BID VOOR + DE ZIEL

van Jufvrouw

MARIA MORREELS

dochter van wijlen Mijnheer en Mevrouw
Charles en Emma D'Hose,

geboren te St Martens Lierde, de 22 Mei 1893, en
aldaar godvruchtig overleden, de 29 April 1952,
versterkt door de laatste troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, van de
Vrouwenbond van het H. Hart en van de Confrerie van de

H. Barbara.

Van jongsaf opgebracht in de vrees des Heren,
was ze altijd een voorbeeld van een waarlijk stich-
tend leven. Goed en zachtmoedig, eenvoudig en
stichtend van gedrag, was ze welgevallig aan God
en aan de mensen.

Haar onverwacht afsterven brengt ons in diepen
rouw, doch dat is onze troost : haar voorbeeldig
leven zal instaan voor de eeuwige zaligheid, want
«de volheid van ’t leven moet niet worden geschat
naar het getal der jaren : een deugdzaam leven vol-
staat voor een hogen ouderdom. » Sap. IV.

Teergeliefde Broeders en Zusters, beminde
Bloedverwanten, hoe diep en pijinliik moet mijn zo
onverwacht afsterven U niet treffen ! Doch laat U
niet terneerslaan door de droefheid. « Het leven
wordt miji niet ontnomen maar slechts verwisseld
tegen het geluk des Hemels.»  Pref. Mis Overl.

Hebt allen dank voor Uwe grote genegenheid en
liefde, Gij waart zo goed voor mij. Ik ga naar de
Hemel, waar ik over U zal waken... Vergeet mij in-
tussen niet in Uwe gebeden, Gij vooral, mijn ge-
liefde Zuster den Here toegewijd.

Maria, hemelse Moeder, ik was Uw kind. wees
Gij nu mijn heil.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.

De familie MORREELS,
De familie D'HOSE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overliiden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




