IN HET KRUIS LIGT MIJN HEIL.

&

BID VOOR DE ZIEL
van zaliger
MEVROUW

MARIA-JULIA MORREELS
Weduwe van Mijnheer Gustaaf KEPPENS,

geboren te St-Martens-Lierde, de 15-1-1865
en godvruchtig overleden te St-Jans-Hemzl-
veerdegem, de 30 October 1952, na de
HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen
ontvangen te hebben.
Zij was lid van alle godvruchtige
genootschappen.

Och! Moeder, waarom mochten wij U niet
behouden? Wij minden U zo teer, wij zouden U
nog zolang bij ons gewild hebben, want gij waart
zo vol goedheid. Alles hebben wij beproefd, alle
zorgen aangewend. Het mocht niet baten! Met
heilige overgeving hebt gij U geschikt in ’t onver-
mijdelijke. We danken U, o Heer, dat Gij ons zulk
een goede moeder hebt geschonken. Gij hebt ge-
oordeeld dat het ogenblik der scheiding aangebro-
ken was. Wij schikken onsin Uw H. Wil en on-
derwerpen ons gewillig zoals moeder.

Mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinde-
ren en familie, Gods Zoon heeft ons in Zijn leven
veel voorbeelden en lessen gegeven. Ik heb ze trach-
ten te begrijpen en zo goed mogelijk in mijn levens-
wijze opgevolgd. Doet gij evenzo en gij zult er u
wel mee bevinden. Volgt mijn lessen, die ik u gege-
ven heb.

Ik dank U in "t bijzonder voor de goede zorgen, die
gij mij drie lange jaren hebr gegeven. De Heer zal
er u voor belonen. Bidt voor mij opdat Hij mij in
mijn tekortkomingen zou genadig zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
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De familién KEPPENS en MORREELS,

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming, hun betoond in hun
diepe rouw,

BEDANKEN.

Uitg. Engels Lieven, koster te Hemelveerdegem.




