Heer, tot wie kunnen wij gaan ?
Gij hebt woorden over het eeuwig leven !

T

Bid God opdat hij zou aanvaarden
zijn edele en getrouwe dienaar
de heer

René Francies Morreels
weduwnaar van mevrouw
Eveline Van Cromphaut

geboren te Sint-Jans Hemelveerdegem op
13 oktober 1883 en er naar de eeuwige
rust overgegaan op 20 december 1970.

Hij was gemeenteraadslid gedurende 50 jaar
en 26 jaar burgemeester.

De families

Morreels, Van der Meulen,
Van Cromphaut, Van der Schueren
danken u voor uw gebeden

en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Ultg. L. Engel{ Koster, H;melveordonom

De Heer zal onze lieve dode genadig zijn,
want

zalig zij die honger hebben naar recht en
waarheid,

zalig zij, die vrede brengen

zalig de barmhartigen. Mt 5, 6-9.

Wie zijn leven in deze wereld haat, d. i.
het niet voor zich houdt, maar zich ten
dienste stelt, zal het ten eeuwigen leven
bewaren. Jo. 12, 25-26

Laten wij bidden

Wij danken U, Heer God voor deze mens
die ons zo dierbaar was en die nu weg-
gevallen is uit onze wereld.

Wij danken U voor alle vriendschap die
van hem is uitgegaan en voor de talrijke
diensten die hij aan onze schone ge-
meente heeft bewezen.

Geef Heer, aan deze man vol toewijding
en liefde de rust na zijn arbeid. Amen

Beste kinderen, kleinkinderen, familiele-
den en vrienden, God lone u om uw ge-
negenheid en goede zorgen. Ik vergeet
u niet. Tot weerziens hierboven.




