'’k Gelove dat Hij leeft, die 't leven schiep,
en elk verwekken zal, die ooit ontsliep.

*

In de vrede van Christus ruste
DE HEER

FLORIMOND MORTIER

echtgenoot van Mevrouw
Marla - Clara SPITAELS

geboren te Leeuwergem, op 15 mei 1903 en
godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth-
ziekenhuis te Zottegem op 7 september 1988,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Ere-bestuurslid van de
Bond der Gepensioneerden te Deftinge.

De families MORTIER, SPITAELS,
VERLIE en HERREGODS,

danken U om uw blijken van medeleven
in hun rouw en de steun van uw gebed.

Drukk. De Vos. 9572 Lierde - & (055) 42 26 41
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - (054)501059

Pépé,

zo werd je toch genoemd

door ons allen.

Dank, voor alles wat je hebt gedaan,
voor je kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Je was vriendelijk voor iedereen,

had voor iedereen een goed woordje,
zelfs in de Ardennen was je gekend
voor je kwinkslag.

We zullen je missen.

Denk aan ons hierboven,
zoals je aan ons dacht
hier op de wereld.

Nooit zullen wij je vergeten.




