GOD GAF, GOD NAM,
ZIJN NAAM WEZE GEZEGEND.

T

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER

Georges MORTIER

echtgenoot van Mevrouw
Zoé VAN PARLIS

Geboren te Eke op 5 augustus 1903 en god-
vruchtig overleden te Gent op 10 juli 1980,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.
Vader was een eenvoudig en ingoed man.
Zijn leven was een rijke en unieke gave van
liefde voor ons allen.

Niettegenstaande dat hij de laatste jaren niet
meer bewust besefte dat hij midden onder
ons leefde toch waren wij heel blij om de
gave van zijn leven. Hij heeft steeds al ge-
daan wat hij kon voor ons en zijn gezin.
Nooit was hem iets te veel. Daar zijn vele
vrienden en kennissen en geburen getuigen
van. Hij werd echt door ons allen bemind.
Ook wij hebben zijn liefde tot het uiterste
beantwoord, bijzonder in zijn laatste levens-
jaren en dagen met onze trouwe wederliefde.
Nu vertrouwen we hem toe aan de Heer.
In Christus is hij gestorven, in Christus is hij
nu ook verrezen en leeft hij nu voor eeuwig

bij de Vader. Maar zo blijft hij ook levend in
Christus midden onder ons verder meeleven.
Dat is ons geloof. Zo geven wij hem uit
handen aan de Heer.

Dierbare echtgenote en lieve kinderen, ik weet
mij één met u in de Heer. Moeder, ik ken
uw grote liefde en zorg voor de kinderen.
Ik dank er u om. lk leef en bid en zorg nu
met u mee in het eeuwig Vaderhuis. Daar
wacht ik op u allen samen met onze schoon-
zoon. Laat mij zo altijd innig met u verenigt
blijven in dit geloof.

Heer, geef hem de eeuwige rust,
en het eeuwig Licht schijne over hem. Amen.

Zoé VAN PARIJS

Ceasar en Anna FANT-MORTIER en kinderen,
Simonne BAETENST-MORTIER en kinderen,
Marcel MORTIER,

De families MORTIER, VAN PARIJS, VANDE-
MOORTEL en VAN ASSCHE

danken U voor de blijken van deel-
neming in hun rouw.
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