Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering

1-
DE HEER

ulien Mortier

geboren te Deftinge op 3 februari 1926 en
plots overleden te Brakel op 16 oktober 2009.

Lid van Nationale Paracommandokring,
Afdeling Aalst.

De namis zal opgedragen worden op
zaterdag 21 november 2009 om 19 uur in de
parochiekerk Sint-Ursmarus te Deftinge.

Je hield wel wat van choqueren,

een woord, een woord, gezegd bleef gezegd.

Daarom stopte je abrupt met roken,

nam prompt ontslag als voetbalvoorzitter

en ging onverwacht met pensioen;

maar deze keer heb je echt wel overdreven

toen je meteen stopte met leven.

Maar laat ons niet vitten over het verleden

al is er voor jou helaas geen toekomst meer.

Diegenen die van je hielden - wellicht meer dan je
durfde vermoeden - kunnen getuigen dat jouw leven er
vooral één was van geven! Gedaan nu met het rusteloos
helpen, eeuwige rust is nu je lot. Voor ma, voor ons en
voor zovelen die je door een kwinkslag, je gebabbel, een
gebaar wist op te fleuren en te stimuleren, ook al klonk
er eens geknars.. was jij de zachte vader met het grote
hart en.. je vroeg er zelden iets voor terug.
Grootmoedigheid en rechtvaardigheid waren jouw
opperdeugden. Je trachtte steeds een eerlijk mens te
zijn in woord en daad.. en daar ben je - nu kunnen wij
dat zeggen - voor “eeuwig” met brio in geslaagd. Pa,
peter, jij was dienstbaar, eenvoudig, bescheiden maar
bijzonder. We zullen je ons het best herinneren als..
“allemansvriend’, een gewoon uitzonderlijk mens.




De familie danke allen die Julien
tijdens zijn leven
vriendschap hebben geschonken.
Ook danken zij u
voor uw medeleven bij zijn heengaan.
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