Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij ge-
storven. (Joh. 1)

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

FRANS, PAUL MOTTE

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE JOORIS

geboren te Nederbrakel, op 2 november 1912 en
godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde, op
31 mei 1976, gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken en het H. Oliesel.
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De families MOTTE, JOORIS, BAECKELANDT en
VAN HOOLANDT,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Wij danken U, Heer, voor deze man, die als
vader ons zo lief en duurbaar was. Van Frans
ging er een goedheid en vriendelijkheid uit, een
hartelijkheid en genegenheid, waardoor hij ge-
waardeerd werd in zijn verschillende werkmid-
dens en bij alwie beroep op hem deed.

Zijn geluk bestond erin te mogen vaststellen
dat, dank zij zijn zorg en werk, zijn echtgenote
en kinderen het goed hadden ; want voor hun
welzijn leefde hij.

Tot een onverbiddelijke ziekte zijn krachten
kwam ondermijnen. Voorbeeldig en geduldig aan-
vaardde hij deze jarenlange beproeving en de
verveling van het nietsdoen als de Wil van
O. L. Heer en toonde zich dankbaar voor de
onvermoeibare zorgen van zijn duurbare echt-
genote en kinderen, voor de vriendelijke atten-
ties van familieleden en kennissen.

Was het hem onmogelijk uiterlijke tegenpres-
taties op te brengen voor al die genegenheid,
die hij dagelijks mocht ondervinden, hij beant-
woordde alles met een innerlijke zielerijkdom,
die hij zo graag voedde in het regelmatig ont-
vangen van de H. Communie.

Bij de Heer leerde hij nu ook zijn lijden, in
stilte gedragen, vruchtbaar maken voor de zijnen.
Door het gebed en zijn moedig gedragen leed
mocht hij de grote genade waardig worden, zich
welbewust voor te bereiden op de eeuwige ont-
moeting met God. Rustig en kalm is hij ons ook
hierin voorgegaan.

Mijn beste kleinkinderen, ik zag U altijd zo
gaarne komen ; mocht ik nu ook zoveel genie-
ten van Uw kindergebeden, die gij gaat vere-
nigen met die van gans onze familie. Ook U
bliji ik ten zeerste dankbaar !

Kinderen, blijft met Uw gezin en met gans de
familie een steun en een troost voor moeder.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.




