Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatste gezocht.

T

DANKBAAR GEDENKEN WE

DE HEER

Robert MOTTE

echtgenoot van Marie-Louise GOSSYE

geboren te Nederbrakel op 24 februari 1922
en thuis godvruchtig overleden in familiekring
op 12 februari 1996,

gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

Lid van de duivenmaatschappij
"Eendracht en Vooruitgang"

Marie-Louise GOSSYE,
Luc en Yolande MOTTE - TORREKENS
en kinderen,
Jan en Martine MERTENS - MOTTE
en kinderen
danken U voor uw gebed en medeleven

God, Gij alleen weet hoe zeer het doet om Robert
te verliezen.

Robert, het is zo moeilijk te geloven dat je er
niet meer bent. Een leven lang heb je hard voor
ons gewerkt. Je was de rots van ons gezin. Je
was gelukkig als wij gelukkig waren. Nu kunnen
we niet zeggen hoe zeer we je missen. We had-
den nog zoveel voor je willen doen, je nog zo-
veel willen zeggen. Maar plots was het voorbij.
We staan machteloos bij je dood.

God, geef ons de kracht om dit verdriet te kun-
nen verwerken.

Pa, we geloven dat je lijden en dood niet tever-
geefs zal zijn. Je leven werd afgebroken maar
niet vernietigd. Het is een begin van een nieuw
leven.

Liefste familieleden, afscheid nemen doet pijn.

Wees een steun en een troost voor elkaar in
deze moeilijke periode.

Namis: woensdag 27 maart 1996 om 19 uur.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL. Brakel




