Heer op U heb ik mijn hoop gesteld. Daarom zal
mijn hart zich verheugen.

+
BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

REMI-HENRI MOUTON

Weduwnaar van Mevrouw Bertha MAES
Echtgenoot van Mevrouw Maria DE WINTER
geboren te Kortrijk, den 19 Oktober 1875 en er haastig
overleden den 13 December 1947, bediend met het
H. Oliesel.

Hij was vereerd met de Nijverheidseereteekens van
Iste en 2de klas

Vijf en vijftig jaar lang ging de dierbare overledene
ieder morgen naar zijn werk. Hij stond er bekend als de
zorgvuldige en trouwe dienaar. Zijn meesters hadden voor
hem groote achting en genegenheid. Zijne werkmakkers
droegen hem ware vriendschap toe. Remi was immers
blijmoedig van karakter.

Als naar gewoonte was hij in den vroegen morgen op
weg om de dagtaak te beginnen. Dé mensch mikt, God
beschikt! Voor den overledene ook is de spreuk der
Navolging Xristi bewaarheid geworden. Denk ’s morgens
dat gij misschien den avond niet zult beretken. Wees dus
bereid. zegt de H. Schrift, want de Zoon des menschen
zal komen den dag en het uur dat gij het minst ver-
moeden zult.

Zalige les voor allen die verstaan, dat het leven kort
is en de eeuwigheid zonder einde. Voor wie bereid is te
sterven, is de dood een overgang naar het eeuwig leven.

Dierbare echtgenoote, ons stil en gelukkig leven is plots
gebroken. De Wil des Heeren Zij gebenedijd. Troost U.
De scheiding duurt niet lang. In den hemel vinden wij
elkander terug.

Dierbare kinders, dank om uwe genegenheid en gij
allen broeders, zusters en familie bidt voor mij. Tot
wederziens.

Jezus, Maria, Jozef.
Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid,

diepgevoelig voor de blijken van deelneming,

Mijnheer en Mevrouw Michel MOUTON - ROSSEEUW ;
De familien MOUTON, MAES, DE WINTER, BEYLS en D'HONT,

Mevrouw Remi MOUTON -DE WINTER;

dank.

innigsten

U hunnen

betuigen
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Begr. Ond. M. Salembier, Nieuwstr., Kortrijk.




