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Vroom aandenken aan
DE HEER
JEAN MULLIE

echtgenoot van
Mevrouw Marie-Thérése VALCKE

geboren te St.-Denijs op 19 mei 1925

en godvruchtig overleden te St.-Denijs

op 3 januari 1991,

gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.
Lid van de kerkfabriek St.-Dionysius - St.-Denijs.
Gewezen bestuurslid van de Landelijke Gilde.

Met pijn in het hart nemen wij vandaag afscheid
van Jean, die naar ons menselijk aanvoelen, veel
te vroeg dit leven is uitgestapt. Wij kunnen ons
al zo moeilijk verzoenen met de dood in het
algemeen, wat moeten wij dan aan met het plotse
afscheid van onze geliefden die wij zo moeilijk
kunnen missen, of beter nog : met geliefden die
zichzelf zo onmisbaar hebben gemaakt, door een
voortreffelijke levenswandel, door een goedheid,
die zij als bloemen in de zomer hebben rond-
gedragen, door een geloof en een vaste trouw
die het hart van God gestolen hebben.

Landbouwer in hart en nieren heeft Jean veel en
hard gewerkt. Hij hield van het land, de beesten,
de hofstede. In alle bescheidenheid was hij er
toch fier op, een onverdroten arbeidskracht aan
de dag te kunnen leggen want hij was sterk en
goede jaren waren hem gegeven !

Toch kon hij, midden de dringende beslomme-
ringen van het boerenwerk, het nodige geduld

opbrengen bij het kalveren van de koeien, bij
een laat ontluiken van de lente, bij gutsend
regenweer dat de oogst bedreigde... zoals de
boer uit Jezus' evangelie : hij kon rustig slapen,
hij had het nodige gedaan, God zou wel de was-
dom schenken.

Bovendien kon de jonge boerenzoon vast op hem
rekenen in de drukke seizoenen, zoals moeder
ook op hem rekenen kon in het huishouden : hij
was overal aan en bij; haaste zich om haar of
de kinderen plezier te doen. Het was zijn leven,
zijn vreugde zichzelf te kunnen vergeten om aan-
dacht voor hen te hebben en hen te plezieren.

Een van die merkwaardigheden bij hem was, dat
hij midden het drukke landbouwwerk, toch im-
mer voldoende tijd vond om een praatje te slaan,
links of rechts, met buren, bekenden, vrienden.
Vriendelijk voor iedereen, ging het liefst om met
de doodeenvoudige mensen. Voor elk had hij aan-
dacht, een woord van belangstelling, hij hield
ontzettend veel van de mensen! Kan er iets
mooiers gezegd worden van een mens ? Hij was
een volksvriend, een graag geziene figuur !

God, wie had een paar maanden geleden kunnen
denken, dat deze boom zo vlug geveld zou wor-
den ?

De laatste weken werd hij heen- en weer geslin-
gerd tussen angst en hoop ! Een pijnlijk aan-
voelen was het dat een ongenode gast zijn sterk
leven kwam vernielen ! Maar hij zweeg en ver-
borg het leed. Zijn laatste woorden waren een ge-
broken vraag om aandacht voor anderen !

Dierbaren, zorg voor elkaar en troost elkaar met
daden en gebeden van goedheid. Tot weerziens.

De families Mullie-Van Neste en Valcke-Mullie,

danken om uw gebed en medeleven.
Maandmis : zondag 24 februari 1991 om 10 uur.

Rouwl. Bulteel - St.-Denijs
Druk. Ter Moude - Moen
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