1- . God,

haar heengaan doet ons pijn,

DANKBAAR AANDENKEN AAN neemt Gij de droefheid weg uit ons hart
door het geloof in Uw eeuwig leven.

Mevrouw

& Dankbaar voor wat Gij ons langs haar
Maria, Alberta MUYSHOND el edEven DA W
weduwe van August VAN TWEMBEKE, geef haar nu eeuwige rust en vrede,

zorg dat in onze verkleinde familiegemeenschap

geboren te Zegelsem op 3 november 1902 door haar ons hart groter wordt,
en godvruchtig overleden op 18 juni 1989 dat er geen eenzaamheid heerst
in het Sint-Franciscustehuis te maar dat wij elkaar nog meer tot steun en
Brakel-Opbrakel. sterkte zijn.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.
Lieve kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen

Zij was kernlid van de K.A\V. en K.B.G. en familie, dank voor al uw goedheid en ge-
— negenheid. Eens zien we elkaar weer bij God
onze Vader.

« De geduldige mens draagt zijn leed tot het
ogenblik gekomen is waarop de vreugde voor De families
hem opbloeit ». (Sir. 1.23)
MUYSHOND, FOUBERT,

Zij kende zorgen en een harde tijd, VAN TWEMBEKE, VAN DER BEKEN,

vreugde maar toch ook verdriet.

Haar geloof gaf haar vertrouwen danken U voor uw medeleven en gebed.
om de beproevingen geduldig te aanvaarden.
Haar kinderen was zij zo nabij,

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

steeds indachtig,

hun vreugde was haar vreugde, Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel

hun verdriet ook het hare. Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel

Namis : woensdag 26 juli 1989 om 19 uur.
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