TROOSTVOL AANDENKEN
AAN DE HEER

ALFRED NACHTERGAELE

echtgenoot van wijlen Mw Irena VAN LAEKEN
geboren te Kruishoutem op 16 april 1902
en godvruchtig overleden in het R.V.T. Sint-Jozef
te Deinze op 7 januari 1998,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

(tGermain) en Mariette
VERVLIET - NACHTERGAELE
Lucien en Lisette
NACHTERGAELE - DE KEYSER  zijn kinderen
Wim en Marie-Thérése DE RIDDER - VERVLIET
en kinderen
Jacques en Christiane OLYSLAEGER - VERVLIET
en kinderen
Georges en Karine VERVLIET - SCHIPPERS
en kinderen
Coen en Sabine CAREEL - NACHTERGAELE
en kinderen
zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

en de families NACHTERGAELE - CLAEYS -

VAN LAEKEN - GOETHALS

danken u oprecht om uw gebed

en om de deelname in hun rouw

Rouwleiding Van De Vijver Zulte

Tel. 09/ 388 86 63 - 388 79 21
Druk. Gontran Voet Machelen - Tel. 09 / 386 25 63

Het was ons vader en grootvader gegeven om
lang te leven ; God zij gedankt !

Met dankbaarheid en waardering zien wij op zijn
leven neer.

Want de gedachtenis aan onze dierbare vader en
grootvader welt bij ons op als een onstuitbare
bron van mooie herinneringen.

"De doden, die verdwenen, worden er in de
herinnering altijd mooier op.

Men tooit hen voor altijd met hun helderste
glimlach™. (A. de Saint-Exupéry)
Vader leefde en werkte in Gods wijde natuur.

De seizoenen volgden elkaar op en brachten
werk aan van het ene jaar naar het andere.
Lente, zomer, herfst of winter... ze gaven het
rythme aan, aan zijn lange levensweg.

De duifies die kirden en de vogeltjes die floten
brachten vreugde en geluk in zijn bestaan.

Voor zijn gezin, zijn vrouw, de kinderen en
kleinkinderen was hij de goede vader en de
ideale "opa".

Terwijl hij de kleinkinderen liefdevol op zijn
schoot nam en zachtjes teder omhelsde kon hij
ze niet meer zien, alleen nog bevend aanraken,
want zijn zicht was zwak en dof, zelfs blind
geworden.

"Ik ben alleen verbonden aan degene,

aan wie ik iets geef.

Ik begrijp alleen degene,

aan wie ik mij wegschenk". (A.d.S.-E.)
Wij geven vader terug in de handen van de
Schepper, die hij had leren kennen in de wijde,
mooie natuur.




