Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik. (Psalm).

Wil in uw gebed gedenken

De Heer Alfons NAESSENS
Echtgenoot van Mevrouw Bertha NAESSENS

Geboren te Vurste op 19 november 1894 en
aldaar in de Heer ontslapen op 3 augustus
1984, gesterkt door de heilige sakramenten.

Een lang, vroom en werkzaam leven is ge-
eindigd.

Alfons was een trouwe echtgenoot en vader,
die zielsveel hield van zijn gezin.

Dag na dag, jaar na jaar, heeft hij moedig
meegebouwd aan het voortdurend scheppings-
werk van God: in zijn gezin..., in de steen-
bakkerij..., op het veld...

Zijn stoere handen, gegroefd en vereelt door
het zware werk, heeft hij nu voor altijd ge-
vouwen tot de Heer, in Wie hij gans zijn le-
ven zo diep heeft geloofd.

Dank, Heer, voor zijn eenvoudige goedheid
en mildheid..., voor zijn zieleadel.

Dierbare echtgenote, gedurende meer dan 56
jaar hebben wij samen in trouwe liefde alles
voor elkaar gedaan, alle lief en leed met el-
kaar gedeeld. Ik dank u voor uw offerende en
opbeurende liefde, vooral voor uw grenzeloze
bezorgdheid tijdens mijn laatste levensjaar.

Eens vinden wij elkaar terug in de ongestoor-
de vreugde van de hemel.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ook u dank
ik voor het vele goede, dat gij aan moeder
en aan mij gedaan hebt, voor uw hartelijk
meeleven in blije en droeve dagen, bijzonder
voor uw edelmoedige hulp tijdens mijn maan-
denlange ziekte. Weest nu, meer dan ooit,
een steun voor moeder. En blijft trouwe vol-
gelingen van de Heer Jezus.

Bertha Naessens, zijn echtgenote;
Albert Naessens - De Martelaere Simonne,
kinderen en kleinkinderen,
Jozef Naessens - Maenhout Georgette
en kinderen,
Noé&l De Smet - Naessens Ivonne
en kinderen,

zijn kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen;

De families Naessens - Baele,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Uitg. G. Hoefman
Begrafenissen Van der Haegen Maurits, Vurste




