Dankbaar aandenken aan

MEVROUW
Anna Naessens

echtgenoot van Jozef Huysman

geboren te Eine op 7 december 1905

en godvruchtig in de Heer ontslapen te Oudenaarde

op Paaszondag 26 maart 1989,

gesterkt met de laatste Heilige Sakramenten.

Om uw gebed en kristelijke deelneming

danken U

Jozef Huysman,

kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind

en familie.

De dood is onmeedogend

en God alleen laat

deze mensch, het kruis hem toogend
nog hope en goedere raad.

Gelukkig zijn zij allen,

die, Hemelwaarts genood
in ’s Vaders handen vallen
en leven, spijts de dood.

G. Gezelle

Namis : vrijdag 14 april 1989 om 19.30 uur

Drukk. Lelieur-Van Lancker - Petegem
Rouwdienst De Temmerman - Eine




